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1. Welkom door de ouderling van dienst. 
2. Intochtslied 462 : 1, 2, 4 en 6. 

1. Zal er ooit een dag van vrede, 2. Zal er ooit een blijvend heden  
zal er ooit bevrijding zijn.  vol van goede vrede zijn  
Voor wie worden doodgezwegen waar geen pijn meer wordt geleden 
levenslang gebroken zijn.  en het leven nieuw zal zijn? 
 
4. Zie de sterren aan de hemel 6. Zoals sterren mensen melden 
waar het duister van de nacht  dat geen nacht te donker is 
door hun schijnsel wordt verdreven zal een kind ons komen redden 
tot een nieuwe dag die lacht.  dat het licht der wereld is. 
 

3. Votem en Groet. 
4. Uitleg liturgische bloemschikking door dhr. Joop Verschoor. 
5. Zingen lied 435 : 1 en 4. 

1. Hef op uw hoofden, poorten wijd ! 4. Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het die hier binnenrijdt ?  elk hart zij Hem ter woon bereidt! 
Begroet Hem, heer der heerlijkheid  De palmen van uw eerbied spreidt 
en Heiland vol barmhartigheid!  De weg langs, die uw koning rijdt. 
Hij geeft de wereld ’t leven weer.  Hij komt tot u met troost en vree 
juich blijde, zing uw God ter eer,   en brengt u heil en liefde mee. 
loof Hem die sterk van daad   Geprezen zij de Heer,  
de deuren binnengaat.    Hij geeft u ’t leven weer.  
  

6.  Tien geboden.  
Hebreeuws: תורבדה תרשע    
asèrèt hadibrot, "tien woorden".   
                               

7. Zingen lied 442 : 1 en 2. 
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1. Op U mijn Heiland blijf ik hopen,  2. Vervul o Heiland het verlangen,  
verlos mij van mijn bange pijn!  waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open  Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
en wil o Heer, uw tempel zijn.   mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
O Gij, wien aard en hemel zingen,  Blijf in uw liefde mij bewaren, 
verkwik mij met uw heilge gloed.  waar om mij heen de wereld woedt. 
Kom met uw zachte glans doordringen, O, mocht ik uwe troost ervaren:  
o zon van liefde, mijn gemoed.  doe intocht, Heer, in mijn gemoed!  
 

8. Gebed vóór het openen van de bijbel. 
9. Bijbellezing Lucas 1 : 5  - 25  - Lectrice Marithea van Dam. 
10.  Zingen lied  455 : 1  Eerste Adventzondag. 
1. Het zal geschieden in de laatste dag 
dat God verschijnt met macht en majesteit. 
en in zijn licht de dageraad laat komen 
die onze duisternissen weg doet stromen. 
Zijn huis, hoog op de berg, staat vast in wijs beleid 
als onderkomen van zijn welbehagen. 

 

11.  Overdenking : Advent – Komst. 
 
(Uitspraak  van Zacharias/Zacharja en  Elizabeth/Elisheva) en anderen. 

 

12. Meditatief orgelspel. 
13. Zingen lied 441 : 1 en 6. 

1. Hoe zal ik u ontvangen  6. Schrijf mensen in uw harten 
wat wordt mijn eerste groet?  dit, als verdriet u kwelt, 
U, ieders hartsverlangen,  uw tranen u verwarren 
vervult ook mij met gloed!  om moeite ongeteld. 
O Jezus, licht der wereld,  Houd moed, tot Hij zal komen, 
verlicht mij, dat ik weet   Hij is met u begaan. 
waarmee ik u moet eren,  de trooster uit uw dromen, 
U waardig welkom heet.   zie Hem nu voor u staan. 
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14. Gebeden. 
15. Mededelingen. 
16. Zingen van collectelied 365 : 1. 

Wij dragen onze gaven, 
het werk van onze hand, 
het werk van onze dagen, 
de garven van het land, 
van wind en zon en regen 
tot eer van U, o God en Heer, 
Halleluja. 
 

17. Shavoea tov. 
 

18. Slotlied 444 : 1, 2, 3, 4 en 5. 

1. Nu daagt het in het oosten,  2. De duisternis gaat wijken 3. Zij, die gebonden zaten 
et licht schijnt overal:  van d’eeuwig lange nacht. in schaduw van de dood, 
Hij komt de volken troosten, Een nieuwe dag gaat prijken van God en mens verlaten 
die eeuwig heersen zal.  met ongekende kracht.  begroeten ’t morgenrood. 
 
4. De zonne, voor wier stralen  5. Reeds daagt het in het oosten, 
het nacht’lijk duister zwicht,  het licht schijnt overal: 
en die zal zegepralen,   Hij komt de volken troosten, 
in Christus ’t eeuwig licht.  die eeuwig heersen zal. 

 
19. Zegenbede. 


